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"Gerçek gerilla asla yenilmez. Asla özgürlüğünü elinden almaz. 
İdeallerinden asla taviz vermez. Asla teslim olmaz. 


"Tarih, sonunda gerillalar tarafından yenilgiye uğratılan çok 

daha büyük ve daha iyi donanımlı orduların birçok örneğini sunar. 
Yıllarca, hatta nesiller boyu savaşabilirler. Gerilla grupları 

şehirlerde, kırlarda, ormanlarda, bataklıklarda, çöllerde veya dağlarda 
savaşabilir. Her yerdeler ama yine de hiçbir yerdeler. Uyarı vermeden 
saldırırlar ve iz bırakmadan ortadan kaybolurlar. Başka bir gün 
yeniden savaşmak için ihtiyaç duyacakları silah, yiyecek ve cephaneyi yanlarında 
götürüyorlar. 

"Gerilla amansız bir savaşçı ve korkunç bir düşmandır. 

"Onun gücü kalbinde, Irkına olan sevgisinde ve düşmana 

olan nefretindedir." 

-Anonim 


Başkalarının fikirlerini küçümsemeli, her an ölüme ve işkenceye 
hazırlıklı olmalıdır. 


Bu şu anlama geliyor: bunu yapmamıza izin vermeyecekler. Bu, 


onlara rağmen bunu yapmak zorunda kalacağımız anlamına 
geliyor. Cesetlerinin üstünde. 


Tamamen katılmayanlar aynı zamanda kitlelerin rızasıyla 
seçmenler aracılığıyla kazanabileceğimize de inanırlar. Kısmen aynı 
fikirde olanlar sanırım "kısmi" bir devrimle mücadele etmek 
zorunda kalacağımızı düşünüyorlar. 


Hatta herhangi bir büyük 
kaleye karşı H-Bombası kullanacak kadar ileri gidecekleri bile 
tahmin ediliyordu ve buna hiç şüphem yok. 


bahisleri oynuyoruz. 


Gerçek bir dövüş olacak ama adil bir dövüş olmayacak. Hayatta kalma 
meseleleri nadiren öyledir. 


New Orleans'tan tekneyle yola çıkmak üzere olan KKK üyelerinin 
otomatik silahlarla tutuklandığı bildirildi. Bu neden oldu? 
ABD'den tekneyle ayrılmak üzere olan otomatik silahlı on adam 
neden tutuklansın? Kendi akıllarında tutuklanmaya karar 


vermedikçe nasıl tutuklanabilirlerdi? Sağ Kanat görevinin sonu 
yerine. 
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Mücadelenin bu son 


aşaması, Büyük Birader'in gönderdiği sözde 'yakalama 
ekiplerinin' dışarı çıkıp geri dönmemeleri olacaktır. 


Şu anda "popüler" olan tek şeyin, titreyen kitleler arasında 
daha fazla zevk ve daha fazla eğlence olduğu için, bu zamanda 
hiçbir halk isyanının düşünülemeyeceğini ilk anlayan biziz. 


Düşmanlarımız aşağılıktır ve yalnızca parayla 

gelen güç nedeniyle "meşru" görünmektedirler. 

ONLARI EZECEĞİMİZİ, üstelik bunu ÖNLEMEKTEN ÇARESİZ 
olduklarını burada ve şimdi belirtiyoruz! 

Yol uzun ve zorlu olabilir ama o an gelecek ve hem irademiz hem 
de vurucu darbelerimiz karşı konulmaz olacaktır. 


Herhangi bir gerçek devrim söz konusu olduğunda, yalnızca 
bizden gelebilir. 


Öyleyse başkasının devrimini unutun. BİZ başarmadıkça öyle 
bir şey olmayacak! 


Halâ savaşma şansımızın olmasının tek nedeni, 

Düşmanın, programının ve felsefesinin temel ilkesini tam 

olarak kavramak için zamana sahip olmamasıdır: tüm insan ırklarının, 
her türlü kimlikten yoksun, tek, kahverengi bir kitle 

halinde tamamen piçleştirilmesi.. Sadece bir zaman faktörü 
dışında Yahudi Düşmanı tamamen ve kesin olarak kazandı. Bu 
artık Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yarışma değil; bu bir 
DEVRİM meselesi, Düşmanı devirme ve bir ırk olarak hayatta kalma 
mücadelesi. Dibe vurmuş durumdayız ve eğer bunun nedenini 
arıyorsanız, ölü geçmişin yollarında zorlukla yürüyen o 

aptallardan başka bir yere bakmayın. 


Eğer iyi bir sebep yeterli olsaydı uzun zaman önce 
kazanırdık. Ama bu yeterli değil. Hayatın en acı gerçeklerinden biri de 
bu kirli mücadelede en büyük ödülün en kirli olana verilmesidir. 


Yahudi bir Yahudi olarak kalır, ancak yozlaşmış, beceriksiz ve 

yozlaşmış bir yönetim yapısı olmadığı için mallarını satacak hiçbir yeri yoktur. 
Sağlıklı bir devlet Yahudiyi sınır dışı edecek veya 

öldürecektir; yozlaşmış biri onu bağrına basacaktır. Yahudi milleti 

yozlaştırır. Fikir oluşturucu ve beğeni oluşturucu medyayı satın alıyor, 

saf kitleleri zehirli, liberal saçmalıklarıyla besliyor; bu da geri 

duyulur 


Machine Translated by Google 


"demokratik süreçteki" cesaretsiz fırsatçı politikacılara; nihayet 

ulusun dokusu sapkın yasallaştırılmış Talmudik örtmecelerden 

oluşan bir düğümdür. Başlangıçta Püriten olan bir devlet, elli yıl 
içinde bu şekilde Sodom'a dönüşür. 


Kirli olanı yok etmek tarihsel olarak her devrimin görevi 
olmuştur. Bunu başardığımızda, doğa ve insan bir kez daha 
yukarıya doğru doğru rotalarını alabilirler. 


Bunun yerine Tek Kişilik Ordu kavramını tamamen yasaklayalım 
ve mücadeleyi Düşmana taşıyalım. Şu anda nerede olursanız olun 
devrim de orada olsun. 

Gittiğiniz her yere küçük bir devrim yayın! 


Öncelikle planlarınızı hiçbir şekilde asla duyurmayın. İkincisi, asgari 
olarak elli kişiden oluşan daimi bir ordunuz olmadığı sürece üniforma 
kullanmayı unutun. (Deneyimlerime dayanarak biliyorum ki, 

elli Nasyonal Sosyalistle her şey, her yerde, her zaman yapılabilir.) 


Yoldaşlarınıza, Düşmana güldüğü yerden vurmayı bırakıp, 
ÇAĞIRDIĞI yerden vurmaya başlamalarını öğretin! 


Bugünkü düşman, nihai DÜNYA DÜŞMANI 'dır. 


Beyaz Irk'ın bulunduğu her yerde uzaylı varlığının tüm izlerini ortadan 
kaldırmak için yola çıktık. 


Nasıl olursa olsun, devrime doğru izlenmesi gereken yalnızca üç adım 

vardır: Başarılı devrim. 

Bunlar DİRENİŞ, İSYAN ve KURAL'dır. 

İlkinde kişi kendini hayal kırıklığına uğramış, yabancılaşmış bulur; daha sonra koşullarının 
daha fazla farkına varıp daha akıllı hale gelerek Hareket'e girer ve belki 

daha da yabancılaşır, ancak -eğer içinde bir şeyler varsa- sertleşir ve çevikleşir; 
içgüdü kazanır; ve "eğitim, kışkırtma ve organize etme" kursuna başlar. İkinci 
adımda hızlı, sert ve kararlı bir şekilde vurması gerektiğini öğrenmiştir; uzlaşmanın 
çoktan bir kenara atılmasının ardından geri dönüşün olamayacağını 

görmeye özen gösteriyor; Düşüncelerinin ön saflarında, yalnızca en 

kararlı ve en radikallerin bu duruma eninde sonunda hakim 

olmayı umut edebileceğinin farkındalığı var. Son adımda hiçbir pişmanlık 

duymaz; muhalefetine koyar ve son verir; gereken sert önlemlerin 

bir süreliğine daha basit ama eskisinden çok daha adil ve sağlıklı bir 

toplumla sonuçlanacağını görüyor; Yeni Düzeni kurma görevini 

sevinçle kabul eder. 
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Kitleler veya bir bütün olarak "kitle" ancak 


bir korkak olarak görülüyordu. Cesur tek bir ölümle ölür, 
korkak ise içten içe bin defa ölür derler. 


Şimdi Öncelikler, Daha Sonra Mükemmellik. 


Lenin, yumurtaları kırmadan omlet yapılamayacağını söyledi. 
Bu, ne gerekiyorsa onu yapmamız gerektiği anlamına 
gelir. 


YAŞAYACAĞIZ. Sistemin ötesinde 


yaşayacağız. Ve bireysel olarak sonuna kadar gitmezsek, o zaman 
aldatılmış olmayacağız çünkü payımıza düşeni almış olacağız. 


Canavar Sisteminde her gün devrimci bir şekilde yaşamak 
GERÇEK bir acil durumdur ve RUTİN BAZDA acil durum 
önlemlerinin alınmasını gerektirir. Bu şekilde var olabilmek 


zaferdir! 


Hükümet politikası nedeniyle okul binalarına zorla götürülen vahşiler 
yüzünden çocuklar her gün, her yıl gaddarlığa uğruyor ve 
korkutuluyor; bu terörizm değil mi? 

Milyonlarca Beyaz işçi, vergiler ve enflasyon nedeniyle kaybetmeye 
karşı mücadele ediyor, evlerini ve her türlü güvenliği kaybetme 
tehlikesiyle karşı karşıya, resmi Yahudi-Kapitalist ekonomi ve Yahudi- 
Kapitalist ekonomi nedeniyle çoğu zaman yiyeceğin 

nereden geleceğini veya kış sıcağının nereden geleceğini 

merak ediyor. Mafya tarzı Gelir İdaresi - bu terörizm değil mi? 


Terörizm iki yönlü bir yoldur, çünkü Hitler'in de belirttiği gibi 
terörizme verilecek tek yanıt daha güçlü terörizmdir. Burada, Amerika 
Birleşik Devletleri'nde apaçık bir tiranlıkla karşı karşıyayız ve bu, 
öncelikle çoğunluk gücü olarak Beyazları yok etmek ve nihayetinde 
onları bir ırk olarak tamamen yok etmek için terörizmi kullanıyor. 
Sistem biliyor ve biz de hiçbir seçeneğimizin kalmadığını biliyoruz. 
Savaş ya da öl. 


Görünüşe göre tüm GERÇEK Nasyonal Sosyalist liderlerimiz, bu şekilde 
körelme şansı bulamadan savaşta ölüyorlar. 


En çok korktukları şey kontrol edemeyecekleri tam bir 
kargaşadır. İzleyemedikleri, kontrol edemedikleri şeyler 
onların çıkarlarına hizmet etmiyor. Tekneyi sallamak değil, 
batırmak istediğimiz söylendi.' Dibini havaya uçurmayı 
başardığımızda, hızla yukarıya çıkıp küpeştenin üzerinden 
geçmek ve ömür boyu yüzmek zorunda kalacağız. fareleri 
gemiyle birlikte boğulmaya bırakıyor. 


Bağımlı olmayan, kazanan, başarılı bir eylem planı 


Machine Translated by Google 


merkezi bir organizasyona veya büyük bir lider figürüne bağlıdır. 


Gevşek konuşma ve aptallık başka bir şeydir. Ancak her ikisi de aynı, feci sonuca yol 
açar. Ve ikisi de aynı şekilde yenilgiye uğratılır: komplo kurmayın; 

konuşma! Aslında sadece yakalanmak yasa dışıdır, sadece takılıp düşmek 

yasa dışıdır. Bir komploya asla girmenize gerek yok! Daha sonra ölümcül 
konuşmalarla serbest bırakılabilecek kişilerle asla uğraşmanıza gerek 

yok! Devrim eylemleri yapmalıyız; ne kadar erken olursa, o kadar iyi, o 

kadar neşeli. Ancak bunların hepsi BİREYLER tarafından 

gerçekleştirilebilecek ve YAPILMASI GEREKEN niteliktedir ve tüm 

konuşma gerekliliğini, "komplo" olasılığını ve sızıntı tehlikesini ortadan kaldırır! 
Yalnız kurt tespit edilemez, önlenemez ve nadiren izi sürülebilir. 


Ancak NSLF'nin Kızıllara, sendikalara, yerel Demokrat ve Cumhuriyetçi hücrelere vb. 
(yerel NAACP'ye bile... katılmak için siyahi olmanıza gerek yok) sistematik 

sızma programını yeniden başlatması gerekiyor. Ayrıcalıklı bilgilere 

ihtiyacımız var ve gelecekte daha fazla ihtiyaç duyacağız. 


Yalnız kurdun eğitimi için yalnızca ABD ordusuna ya da radikal 


kitapçılarda ya da internette kolayca bulunabilen yüz iyi kılavuzdan herhangi 
birine ihtiyacı vardır. 


Eğer yapamıyorsan, kendi haline bırak. Unut gitsin! Başkasını bunu 
yapması için ikna etmeye çalışmayın ve ÖZELLİKLE başka birinin SİZİ 
herhangi bir şeye ikna etmeye çalıştığını duymayın. Konuşma, nokta! 


Adolf Hitler askerlerine "Kalplerinizi acımaya kapatın" dedi. 
Unutmak, acımayı bilmek Beyaz Adam'ın yapısının bir parçasıdır... başka hiçbir ırkta yoktur. 


Ve bu özellik yüzyıllar boyunca bize çok pahalıya mal oldu çünkü 
pek çok düşmanın kaçmasına izin verdik. 


Hitler, sanıldığı kadar kötü bir adam değildi. 
Öyle olsaydı Dunkirk'teki İngiliz Ordusu 
yok edilirdi; Avrupa'daki her Yahudi öldürülürdü. 


Geriye kalan gerçek Beyaz Amerikalılar (ve çok sayıda var), bunun 

daha geniş, genetik anlamını pek anlamasalar da, ırkların karışmasından NEFRET 
EDİYORLAR. Kendi ırklarından bu işe karışanlardan NEFRET 

EDİYORLAR. 


İç savaş sırasında ve sonrasında, o zaman bile tüm şiddetiyle 

devam edecek olan daha büyük "temizlik" aşaması farklı bir konudur. 
Çoğunuzun uzun zaman önce fark ettiği gibi, en kudurmuş, alaycı 
melezlerin çoğu sarışın, mavi gözlü oyuncak bebeklerdir. 
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bebekler. Eğer kalbinizi acımaya kapatamıyorsanız, bu tiplerden bir ya 
da bin tanesinin kafasını patlatamıyorsanız, hemen şimdi boyun 
eğseniz iyi olur. 


Şimdi kendimize bir yemin etmeliyiz; biz aşağıdayken, işler zorken, Düşman tam güçteyken, 
aşağılık ırk karıştırıcılar bu şeytani Sistem tarafından korunarak halkın 

önünde her gün açıkça gezinirken, şimdi bunu başarmak kolayken 

NEFRET - Amerika Birleşik Devletleri için herhangi bir toplama kampına gerek 

kalmayacak, çünkü tek bir ihlalci bu tür bir sığınağa ulaşacak kadar 

uzun süre hayatta kalamayacak. 


Hiçbir şeyi gözden kaçırmadan, hiçbir şeyi olduğu gibi kabul 

etmeden, çevremizdeki en küçük ayrıntıların her zaman farkında olmalıyız. 
Geçmişte, şimdi ya da gelecekte, herhangi bir zamanda, hiç kimseye 

yasa dışı olan herhangi bir şey hakkında tek kelime etmemek için 


kendimizi sıkı bir şekilde disipline etmeliyiz. 
KONUŞMA! TOM AMCA'YI YENİN! BÜYÜK BİRADER'İ YENİLİN! 


Başkalarıyla birlikte çalışıyorsanız, hangi bahaneyle çalışıyorsanız, polis 
saldırısı gibi ani ve stresli bir durum 

karşısında hiçbir hazırlık yapmadan, her şeyi enine boyuna 
düşünebileceklerini ve tüm doğru hamleleri yapabileceklerini 
varsaymak ciddi bir hatadır. Er ya da geç gerçekleşeceğini güvenle 
varsayabileceğiniz böyle bir olaya hazırlanmanın en iyi yolu, herhangi 
bir beklenmedik durum hakkında İNSANLARINIZI BİLGİLENDİRMEKTİR. 


YÜKSEK ÖZ DİSİPLİN'in talep edildiği yer burasıdır. 


Bir reklam avcısı ya da teşhir manyağı olmadığınız sürece, buz gibi 
soğuk bir iz bırakmak hiç de zor olmamalıdır. 

Önemli olan şu ki, herhangi bir resmi veya yarı resmi inceleme 

altında yapmayı umduğunuzdan çok daha fazlasını, COUNT olan şeyler 
aracılığıyla anonim olarak yapabilirsiniz. 


Gereksiz ilgi çekmeyin. 


Zafere giden açık bir yol olduğu gibi, hayatta 
kalmanın da açık bir yolu vardır. Her ikisi de gerçeklikle temas 
halinde olmayı ve harekete geçmeyi, İLERİ gitmeyi içerir. 


Şu anda Amerika'da meydana gelen bir devrimin en büyük 

düşmanları şunlardır: Sistem'in düşünce kontrolünün, yani kitle iletişim 
araçlarının kesintisiz hakimiyeti; ve bu ekonominin uzun sürdüğü 
kadar acı verici (ve mucizevi) varlığını sürdürmesi. Kısacası Sistem 
ayakta kalıyor ve insanların düşünmesine, bilmesine izin verilmeden 
çalışıyor. 
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Bu alanlardan biri Sisteme yönelik açıkça yasa dışı, şiddet içeren 
saldırılardır. Tabiri caizse "vur ve kaç". 

Bu kavramı "koş ve vur" şeklinde değiştirmek daha mantıklı 
olmaz mıydı? Bu yalnızca, önce gözden kaybolmanız, yer 

altına inmeniz ve orada rahatça var olmayı öğrenmeniz için 
gereken süre kadar bu şekilde kalmanız gerektiği 

anlamına gelir. Bu noktada devam edebilir ve yapmayı 
seçeceğiniz her lanet şeyi yapabilir ve muhtemelen 

paçayı sıyırabilirsiniz. Ateşli bir tutkuyla vurup sonra körü 
körüne koşmak yüceltilmiş bir intihardan başka bir şey değildir. 


Silah konuşmak bir yana, bunun düşmanı vurmakla alakası 

var. Bunun için cephaneliğe ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olan tek 

şey bir zip tabancası ve en önemlisi onu kullanmak için 

TOPLAR. Daha önce de söylediğim gibi, eğer gerçek anlamda 

savaş yoluna girmeyi düşünüyorsanız, zaman ayırıp önce 

sessizce yeraltına inmeyi planlasanız iyi olur. Kendinizi olabildiğince 
rahat ve güvende hissedin ve ancak o zaman 

Sistem'e karşı harekete geçmeye başlayın. İlk önce ateş edip 

sonra düşünmeye çalışanların aksine, başarı ve hayatta kalma şansınız 
çok daha artacaktır. 


"Yaşamak isteyen savaşmak zorundadır, dolayısıyla bu sonsuz 


mücadele dünyasında yaşamak istemeyen, yaşamayı hak 
etmez." 


-Adolf Hitler 


Tıpkı Aryan Irkının bu gezegende doğanın 

şimdiye kadar ürettiği en yüksek düzey olması gibi, Nasyonal 
Sosyalizm de Beyaz Adam'ın kendi iyiliği için formüle ettiği en 
yüksek, en sofistike ve ileri inançtır. Bugün bundan daha 

fazlası mevcut değil, daha fazlasına gerek yok. Tüm ihtiyaçlarımızı 
temsil ediyor. 


Devrime doğru yürüyüşümüz, Düzen'in hiçbir kuralı tarafından 
engellenmeyecek ve devrimci Yeni Düzenimiz, eskinin hiçbir 
izinden kesinlikle arınmış olacaktır. 


Beyaz Irk'ın tüm dallarının kendi miraslarıyla 
gurur duymak için büyük bir nedenleri var... yeter ki bu 
büyük miras onlara duyurulsun. 


Adolf Hitler ve onun büyük Alman yurttaşları sayesinde bizim de 
takvimde ayinlerimiz, ritüellerimiz ve kutsal 

günlerimiz var ve bunların değişmeyeceğini umuyorum. 

Hitler ve Almanya'daki hareketi bize gelenekler, onurlandırılacak 
şehitler ve anılacak büyük savaşlar verdi; ancak bu, geçmişte 


yaşamaya çalışmamız veya olmadığımız gibi olmamız gerektiği 
anlamına gelmez. 
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Bu gün, bu an benim eylemim Irk'ın iyiliğini ilerletecek mi yoksa 
geciktirecek mi? 


Viking atalarımız Hıristiyanlığın aksine şansa inanıyordu. Ayrıca, kişinin 
ONURLU, AKILLI VE BAŞKURULU bir şekilde yaşayarak ve hareket ederek 
şans yaratacağını da biliyorlardı. 


Hitler, Mein Kampf'ta, tıpkı "İradenin Zaferi"nde her zaman 

kendisinin ve tüm NSDAP'nin niyetinin Almanya'daki tek güç ve otorite 
kaynağı olmak olduğunu açıkça belirttiği gibi, açıktı. Burada, Kuzey Amerika'da 
da aynısını amaçlıyoruz. İktidara doğru bu yürüyüşün uzun ve zorlu 
olmayacağına dair hiçbir yanılsamaya kapılmıyoruz. Önümüzde hâlâ 

öyle ya da böyle ortadan kaldırılması gereken güçlü ve güçlü bir 

Düşman Sistemi var. 


Beyaz Adam'ın geçmişteki en büyük gücü organizasyon 
konusundaki dehasıydı. Onun en büyük zayıflığı her zaman karşıtlığa 
ve ayrılığa olan eğilimi olmuştur. Üstesinden gelinmesi ve kırılması 
gerekiyor. 


Gelecek yönetim kendi halkından biri ve onlarla birlikte olacak. 

Halkın adamları tarafından sıkı bir şekilde yönetilecek ve 

işletilecek, tek amaçları halklarının ilerlemesi ve iyileştirilmesi, büyüklüğünün 
arttırılması olacaktır. 


Ve Irkın çıkarlarına olan bu tam bağlılık nedeniyle hiçbir müdahaleye 

izin verilmeyecektir. 

Büyük Birader kesinlikle farklı ırkların yok edilmesine kararlıdır ve çoğumuz 
onun planının hiçbir şekilde değişmemesi için ne kadar ileri 

gittiğini biliyoruz. 

Biz de en azından onun kadar kararlı olmalıyız; en azından bu ve 

DAHA FAZLASI. 


Komutan Rockwell, fiyat uygun olursa Yahudilerin kendi gaz odalarını inşa 


edeceklerini söyledi. 


Milyonlara, hatta onbinlere ihtiyacımız olduğunu düşünenlerin hiçbir 


anlayışı yok. Demokratlar ya da Cumhuriyetçiler gibi yalnızca 
hükmetmeyi ya da tekelleştirmeyi arzulamıyoruz. Eğer öyleyse, 
sadece güçle yetinmiyoruz 

Bu, Beyaz Irk'ın bugün gördüğümüz şekliyle düşüşünün devam 
etmesi anlamına geliyor. Yapacak çok şeyimiz var: Uygulanacak 
radikal programlar, öncelikle yoldan çekilmemiz gereken devasa 
ama çürümüş bir Sistem vb. Bu yalnızca keskin bir keskin kenarla 
yapılabilir, asla kaslarla sınırlı bir yığınla yapılabilir. İktidar partileri 
devasa büyüklükte, şişman ve zengin ama iliklerine kadar çürümüş 
durumdalar ve iktidarı geri çekmekle tehdit ediyorlar. 
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Eğer buna izin verilirse ülke onlarla birlikte batsın. Küçücük 
ama çaresiziz ve üzerimize dayatılan koşullar bizi çelik gibi 
sert, jilet gibi keskin kıldı. 


Mesajımız bundan sonra ancak EYLEM yoluyla 
iletilebilecektir. Ve eylemlerimiz, kendilerini açıkça ifade 


edecek şekilde hesaplanmalıdır. 


Daha yüksek bir ideale KESİNLİKLE 


SADAKAT OLMALIDIR ve bu ideal, HAREKETİ DEVLET ÜZERİNDE 
GÜÇLENDİRMEYE TAŞIYACAK OLMALIDIR. 


Hitler, inancımızda ve genel bakış açımızda kaya 

gibi sert olmamız gerektiğini, ancak taktiklerimizde her zaman 
esnek olmamız gerektiğini söyleyen sözler söylüyor. Dehanın 
özü, yaşamın son derece açık ilkelerini (çoğunluğun 
göremeyeceği kadar açık şeyler) fark etme ve bunları 
mümkün olduğunca az basit kelimeyle ifade etme yeteneğidir. 


Devrimci disiplin, Sisteme karşı bir savaşta, Sisteme karşı bir 
TOPLAM SAVAŞta hayatta kalan tek kişi BİZ olacağımız anlamına 
gelmelidir. 


İçinde en etkili şekilde 

çalışabilmek için ona UYUM VERİRSİNİZ. Beğenmenize gerek yok. 
Bunu asla kabul etmiyorsunuz ama bunu herkesin dahil olduğu 

büyük oyun planının yalnızca birincil yönü olarak görüyorsunuz. 
yakalandı. Diğerleri buna farklı bakacak ama kendilerini kandıracaklar. 
Bunların hiçbiri hakkında "endişelenmezsiniz" - 

yalnızca bundan sonra, kendi başınıza, bununla ilişkili olarak 

ne yapacağınız konusunda endişelenirsiniz. 


İki Kural: Bir 
Numara, 
KAYIPLARINIZI KESİN; İkincisi, AYNI HATAYI ASLA İKİ KEZ YAPMAYIN. 


Düşman Saldıran Herkestir. 


"...oturma odanızda boktan bir şekilde korkuyorsunuz. Ve 

güç yapısının sizi istediği yer burasıdır. Bir isyanın ortasında, 

korkak olan kimseyi hiç bulamadım. Korkuyu ortadan kaldırmanın yolu, 
gerekeni yapmaktır. en çok korktuğun şey sensin." 

Jerry Rubin 


"Yasal' nedir? Yasal, Sistem'in yaptığı her şeydir. 
Yasal olan, Sistemin olmasına izin verdiği şeydir. Yasadışı, 
Sistemin başkalarına izin vermediği her şeydir. 
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Klonlama Sistemi, yapılacak... Sistem yasaldır. Dolayısıyla 'yasal' basitçe 
Sistem'dir." 
-Edwin Reynolds 


Hiç şüpheniz olmasın, BİZİM TOPLUMUMUZ, yasalarımız altında suçlar 
bir gecede ortadan kaldırılacak, aynı şekilde yasa dışı uyuşturucu 
kullanımı ve kürtaj gibi doğal olmayan eğilimler de ortadan kalkacak, her 
erkek ve kadın askeri eğitim alacak, Amerika'daki her ev iyi bir 

donanıma sahip olacak. savunma silahları. 

Ancak bu yalnızca BİZİM toplumumuzda olur, onlarınkinde asla. 


Şehir bu noktada tamamen piçleşmiş bir mimardır 

kesinlikle. Hiçbir şey uymuyor. Uyum yok. Tarih Kurumu'nun ara sıra 
gözde bir projesi, ıssızlığın ortasında göze çarpacaktır, ancak ben bu 
sokakları yüz yıl önce, her bloğun, her yönde mükemmel bir 
görüntüye sahip olduğu bir zamanda gördüm - bir peri masalı ortamı, 
bir gösteri yeri. 


Nasyonal Sosyalist bakış açısının temel taşıdır ve çok az kişinin 


anlayabileceği kadar zor bir görüştür ki, ne olursa olsun, saf 
korunursa kan hayatta kalabilir ve HERŞEYİN üstesinden gelebilir. Eğer 
atom savaşı, Yeni Zelanda'nın herhangi bir yerindeki iki Aryan örneği 


dışında dünyadaki tüm insan yaşamını yok etse, yeniden başlayabilirdik. 


Bu gezegende yaşamın karşı karşıya olduğu genetik kirlilikten 
daha büyük bir tehdit yoktur. 


Beyaz Adam'a bir ırk olarak meydan okuduklarında, onlara bir 
ırk olarak cevap verilmesi gerekir. Ve bu türden herhangi bir 
zorluğun cevabı kaçınılmaz bir sonuçtur 


Komutan Rockwell, Viking atalarımızla karşı karşıya 

kaldıklarında veya onları düşündüklerinde, Roma sonrası dünyanın 

Beyaz olmayanların ve ilk hasta Hıristiyanlarının duasını tekrarlamayı severdi: 
"Tanrım, bizi Kuzey'in adamlarının öfkesinden koru." !" 


Bir şeyin "heyecan verici" olmasını istiyorsanız onu yasaklarsınız. 
Devrimde başarısızlığın bedeli genellikle ölümdür. Bu yüzden 
Ne yaparsanız yapın ve hangi yolu seçerseniz seçin, kendinizi ucuza 


satmayın. ANLAMLI KIL! 


"Zencilerden ve Yahudilerden daha aşağı olan tek şey onları 
koruyan polistir." 


"Bir sorun olursa polis çağırın." Eğer buna inanıyorsan lütfen benden 
uzak dur. 
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Öz disiplinde uzmanlaşmanın bir parçası da bilme yeteneğidir. 
ilerleme - kendiniz aptalca bir şey yapmaktan kaçınmak için 
neyin aptalca olduğu ve neyin olmadığı. (Bu arada, büyük ya da 
küçük zorluklarla karşı karşıya kaldığınızda parçalara ayrılmak 
aptallıktır.) 


Her zaman akılda tutulması gereken en önemli şeylerden biri 
polisin sihirli güçlerinin olmadığıdır; her şeyi bilen değiller. 
Savaşlarını kazanmak için sizin aptallığınıza ve diğerlerinin 
(muhbirlerin) işbirliğine güveniyorlar. Tipik, aptalca hatalar 
yapmayarak ve kendinizi gereksiz savunmasızlığa ve ihanete 
maruz bırakmayarak ONLARI BUNLARDAN ÇALIŞTIRIRSANIZ, o 
zaman Dünyanın Efendisi gibi onların inlerine girip yarım akıllılarla 
zekaları eşleştirmeye HAKKINIZ vardır. 


"Umutsuz durumlar diye bir şey yoktur. Yalnızca çaresiz 


adamlar." 
- Adolf Hitler 


"“Parçalayın! Ezin! Öldürün!" 


-George Lincoln Rockwell 
Düşmana zarar vermeye odaklanın. 


Düşman hâlâ bize zarar verebilecek bir konumda ve bu da 

hiçbirini istemediğimiz bir şey. Bu nedenle başarılı bir devrimin temel unsuru mevcut düzenin 
tamamen yıkılmasıdır. Sonuçta Sisteme "zarar vermek" istemiyoruz, onu ÖLDÜRMEK 
istiyoruz. 


Yaşlı George Corley Wallace'ın dediği gibi "Onlara Mesaj 
Gönderin" 


BUNU MÜMKÜN OLAN EN ETKİLİ ŞEKİLDE YAPIN! 


"Güç, diğerlerinden öne çıkan adamın ahlakıdır ve o benimdir." 


-Friedrich Nietzsche 


Manson'ın da söyleyeceği gibi, 
biz Yaşam yanlısıyız, Ölüm Karşıtıyız. Hala içimizde kıvılcım ve 
yaşam hissi var. İşte bu yüzden kavga ediyoruz. 


Tanrı Kalabilir Ama Kilise Gitmeli! 


Gerçekte Kilise ile Devletin ayrılması, Yahudilerin sahip 
olduğu aynı bankada ayrı hesaplar anlamına gelir. 
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Bu SIEGE kesimlerinin mesajı olumsuz değil. Ancak bu önemli 

bir şey: Geçmişte birçok Sağ Kanat tipinin yaptığı gibi hedeflerimizi 
ve önceliklerimizi karıştırmak gibi aptalca bir hataya daha fazla 
katlanamayız. "Tanrı, Irk ve Millet İçin" buna bir örnektir. 


Herhangi bir yabancı, yabancı ahlaki kural veya dogmanın 
devrimci tarzımızı kısıtlamasına izin veremeyiz ve büyük 

temizlik başladığında hiçbir suçlu, sırf hokus pokus veya saçmalık 
ustası olabilir diye müdahaleden kurtulma ayrıcalığına sahip 
olamayacak. Devrime doğru yürüyüşümüz, Düzen'in hiçbir kuralı 
tarafından engellenmeyecek ve devrimci Yeni Düzenimiz, eskinin 
hiçbir izinden kesinlikle arınmış olacaktır. 


Bu bizim başımıza değil, SİZİN kendi başınıza. Sonuçta ben senden ne 
kadar yardım bekleyebilirim ve sen benden ne kadar 

bekleyebilirsin? Büyük stres zamanlarında bunu dört katına çıkarın. Kabul 
edelim, biz çoğunlukla adalarız ve gerçekle ne kadar çabuk 

yüzleşirsek, onunla o kadar etkili ve akıllıca başa çıkabiliriz. 


Sistem medyasının ortaya attığı TOPLAM BEYİN YIKAMA işini REDDETEN birkaç 
kişiyiz. 


Çoğu insan, gerçek bir sorunun ilk belirtisinde deli gibi kaçar. 

Ancak onların "sorun" kavramı o kadar gülünç derecede düşük bir 
eşiktir ki kelimenin kendisi anlamını yitirir. Sorun sözcüğünü 
söylediğimde aklıma iki fikir geliyor: birincisi, bire bir ya da çok 
küçük gruplar arasında, her an ölüm ya da ciddi 

yaralanmanın gelebileceği şiddetli, fiziksel bir çatışma. Ve ikincisi, 
Sistem tarafından tutuklanmayı ve kovuşturmayı içeren, yine ölümle 
veya kalıcı özgürlük kaybıyla sonuçlanabilecek dipsiz bir 

bataklık çukuru. 

Sonuç olarak kolay kolay korkmuyoruz. 


Komutan Rockwell, kendisiyle birlikte cehenneme yürümeye hazır 
ve istekli adamların çağrılmasını istedi. Sadece bir avuç kadarı var 


ama dokuz yıl gibi kısa bir sürede yarattıkları efsaneye bakın! 
Bin ile ne yapılabilir? On bin? 


"Sorunlarımıza nihai bir çözüm üretebilecek bir adamın ortaya 
çıkması gerektiğini biliyorum. İşte bu yüzden hazırlık 

çalışmasını yapmaya karar verdim, yalnızca en acil hazırlık 
çalışmasını, çünkü o kişinin ben olmadığımı biliyorum. 

Ve bende neyin eksik olduğunu da biliyorum (o olmak). Ama diğeri 
hala uzak duruyor ve kimse öne çıkmıyor ve artık kaybedilecek zaman 
yok." 


- Adolf Hitler, Hans Grimm'in aktardığı şekliyle, 1928 
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"En çok aşağıladıkları adam bize en yakın duruyor ve en 


çok nefret ettikleri adam da bizim en iyi dostumuz." 
- Adolf Hitler 


"Sloganımız şu olmaya devam ediyor: 'Beyaz Adam, bizimle birlikte 
durun ve savaşın ya da yolumuzdan çekilin!" 
-George Lincoln Rockwell 


"En büyük zayıflığımız, kendi zayıflığımıza olan inancımızdır." 
Joseph Tommasi 


Sadece birkaç Yahudi ve Yahudi yanlısı yazarın 

(gerçek tarihçilerin aksine) kitaplarında açıkça 

belirttiği gibi. Hitler, Yirminci Yüzyılın öyle olmaması 

gereken tek şahsiyeti ve olayıydı. 

olmak. Bu, en azından onlar tarafından planlanmadığı 

anlamına geliyor. Buradaki Federal Rezerv Sistemi 

planlanmıştı; Birinci Dünya Savaşı, sonuçlarıyla birlikte 
planlandı; Rus Devrimi planlanmıştı; Milletler Cemiyeti planlandı; 
Almanya'nın Bolşevizme yıkılması ve ihaneti, bu 

mücadelenin temel taşı olarak planlanmıştı. 


Lenin'in dünya devrimi neredeyse tamamlanmış bir gerçekti. 
Ama Hitler geldi... 


O (Adolf Hitler) 1918'den sonra Almanya'yı 

diriltme görevinde başka birine yardım etmeyi tercih ederdi 
ama o zaman da tıpkı şimdi olduğu gibi herkes bekliyor gibiydi. 
Yani halkın dürüst bir adamı bunu kendisi yaptı. 


Mantıksal düşünmeyi deneyin. Doğru adam, Sistem'in gerçek bir 
halk liderinin ortaya çıkmasına asla bilerek izin 

vermeyeceğini içgüdüsel olarak bilir veya çok hızlı öğrenir. 

Bu nedenle kendisini asla bu şekilde temsil etmeyecektir. Bu, 
sahtekarları ve pislikleri bir anda ortadan kaldırıyor. Halk 
kitlelerinin durumunun çok iyi farkında olacak ve bu 

nedenle bir politikacı olmayacak ya da kitlesel bir takipçi kitlesi 
umuduna yönelik bir siyasi rota izlemeyecektir. Halkın kendi 
liderini tanıyamadığını zaten biliyordu. Resmi bir hareketin 
veya örgütün başarılı bir şekilde inşa edilemeyeceğini (Sistem 
buna izin vermeyecektir) ve bu nedenle her hareketinin 
olumlu sonuçlanmasının beklenebileceğini görecektir. 

tüm geleneklere meydan okuyor. Öncelikle bir eylem adamı 
olduğundan, gerçeğin şimdilik tek ve en iyi silahımız olduğunu 
çoğu kişiden daha iyi bilir. Bu nedenle onu en iyi şekilde 

nasıl kullanacağını biliyordu. (...) 

Büyük olasılıkla hayattaki çıraklığının uzun olacağı 

ve "kariyerinin" ancak otuz yaşında veya civarında başlayacağı 
için klasik büyüklük kalıbını takip edecekti. 
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Bir başka şey. Sembolizmin değerini bilecek ve sembolü 
olarak Swastika'yı seçecekti. 


Bir eylem adamı dışındaki herkes fiilen GÖRÜNMEZDİR. 
Gerçek seni özgür kılmayacak; yalnızca EYLEM. Tüm 
gerçeklerimizi gizlemek onlar için ne kadar kolay oldu. 
ACTION'ı o kadar kolay gizleyemezler. 


Hitler ve Rockwell gençlerin ilgisini çekmenin 

önemini vurguladılar. Bu adam bunu dinamik olduğu kadar 
doğal bir şekilde de yaptı. Gerçeklik vurgulanır. Arzulu düşünce 
reddedildi. Geleneksel Sağ cinsel açıdan takıntılı olma 
damgasını taşıyor. Hitler'i iktidara getirenler kadınlardı ve 
"Sikişmeyen bir adam savaşmaz" diyen de Komutan Rockwell'di. 


O zaman soru şuna dönüşüyor: Hangi kanun, kimin 

kanunu? "Kanun", yıllardır olduğu gibi, artık bir devletin elinde 
bir baskı aracından başka bir şey değildir. 

yabancı. Düşman rejimi. İnsan, Büyük Birader'in güçlerini başına 
yıkmadan da pasif bir kanun kaçağı olabilir. Ancak TÜM gerçek 
devrimciler kanun kaçağı değil mi? 


"Yaşıyorlar ve bekliyorlar. Bilerek ya da bilmeyerek Kalki'yi, 
Zamana Karşı Gelen Son Adam Kalki'yi, Adolf Hitler'in 1928'de 
öngördüğü kişiyi, onlara ya da çocuklarına dünyayı verecek 
İntikamcı'yı bekliyorlar. 

"Geri dönenin son enkarnasyonunun - Zamana Karşı Son 
Adam'ın birçok adı vardır. Her büyük inanç, her büyük kültür, 
insanın düşüşü kadar eski olan her gerçek gelenek biçimi ona 
vermiştir. Hıristiyanlar onu ikinci kez Mesih'te 

görüyorlar: artık uysal bir sevgi ve bağışlama vaizi değil, kaderi bu 
günahkar dünyaya son verip yeni bir cennet kurmak olan 
göksel beyaz atlıların karşı konulamaz lideri. Müslüman alemi, 


Allah'ın "ahir zamanda" tüm kötülükleri kılıcıyla ezmek için 
göndereceği Mehdi'nin özellikleri altında - "Yahudiler bir 
kez daha efendiler haline geldikten sonra" onu bekliyor. 
Kudüs" ve sonrasında "Şeytan 


insanlara soludukları havayı bile ateşe vermeyi öğrettiler." 
Milyonlarca Hindustan onu çok eski zamanlardan beri çağırıyor 


ve hâlâ ona, dünyayı ayakta tutan gücün son vücut bulmuş hali 
olan Kalki diyor: Vişnu. 


"Adolf Hitler'in tersine, o, ilahi davanın düşmanlarından tek 
bir tanesini bile esirgemeyecektir: açık sözlü rakiplerinden 
tek bir kişiyi değil, aynı zamanda 
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ılık, oportünistlerin, ideolojik sapkınların, ırksal olarak piçleşmişlerin, 
sağlıksızların, tereddütlülerin, fazlasıyla insani olanların; bedenen, 

karakterden ya da zihinden düşmüş çağların damgasını 

taşıyanlardan tek bir kişi bile yok. "Onun silah arkadaşları son 

Nasyonal Sosyalistler olacak; zulme ve dahası, kasvetli bir ortamın ortasında tam 
tecrit sınavına muzaffer bir şekilde girecek olan demir adamlar 

olacak. 


"Onlar, Nietzsche'nin bahsettiği vinçten süper insanlığa giden zaman köprüsü; Hitler'in 
güvendiği son tabur. 


"Kalki onları büyük sonun alevleri arasından yeni Altın Çağın güneş ışığına 
taşıyacak. 


Manson ayrıca "Yahudilerin parasıyla öldü" ifadesini de icat etti. 


"Kendinizi toparlamak için bu dünyada başka birinin olduğunu düşünmenize 
bile gerek yok. Benim küçümsememe, küçümsememe ya da aşmama gerek yok. 
Üstesinden gelinmesi en zor şey kendi yalanlarımız, kafa 


karışıklığımızdır. ve kıskançlığımız!" 
-Charles Manson 


George Lincoln Rockwell'in söylediği gibi, Beyaz Irk'ın hayatta kalması 


ve güvenliği için verilen bu mevcut mücadelede yalnızca başarısızlık 
ahlaka aykırıdır. 


Bu gerçekten de Sistemin yok edilebilmesinin tek yolu, gerçekten hayatta 
kalabilmemizin tek yolu. Beyaz Savaşçıların KABİLLERİ, Beyaz Adam 
çeteleri, Kadınları ve Çocukları ile birlikte bir araya geldiler ve sonra 
Sistem'in kendilerini de yanlarına almadan düşmesine izin vermek için 
Sistem'den uzaklaştılar. Tek tek ele geçirilmeye, atomize edilmeye 

ve tesadüfen mağdur edilmeye karşı sahip olduğumuz 

tek sigorta 

Sistemin Domuzları BİRBİRİNE YAPIŞMAKTIR. 

Bu eğlence veya kapris için değil, YAŞAM veya 

ÖLÜM iiçin yapılmalıdır. 


Artık farkımız, durumu doğru 


değerlendirmemiz, hangi önlemlerin alınması gerektiğini doğru 
algılamamız ve planlarımızı buna göre yapmamız olmalı. 

Yalnızca GERÇEKLİK duygusunun ustası, Yahudilerin yarattığı 
yanılsamanın örtüsüne odaklanabilir, doğru rotayı belirleyebilir ve 
doğru eylemi tanımlayabilir. 


Durumumuz yalnız ve kıskanılacak gibi değil. Tarihte etrafımızdaki 
medeniyetin hızla çöktüğü bir dönemde yaşıyoruz 


ing. Doğrusunu söylemek gerekirse çoktan ölmüştür, öldüğünde de ölmüştür. 
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Ahlaki çürüme ve düşman uzaylıların sızması onu içi boş ve 
anlamsız hale getirdi; bu, onu ilk yapanların çıkarlarına aykırıydı. 


Savaşın bitiminden bu yana bu her zaman bir benlik mücadelesi 


olmuştur; öncelikle içsel bir mücadele. "Önce kendim, 
sonra dünya!" 


"Kendinizi Sisteme karşı etkili bir şekilde savunmaya tam olarak 
giriştiğinizde - aslında kendinizi izole ettiğinizde ve kendinizi 
ondan izole ettiğinizde - kursta pek çok açık yasa dışılığın sizin 
tarafınızdan üstlenildiğini ve ustalaştığını öğrenmiş olacaksınız. 
Sistem kurallarının dışında yaşamaya alıştınız ve kaslı 
bürokrasinin kesinlikle kafasının arkasında gözleri olmadığını 
bilerek bu konuda rahat olacaksınız. 


İngiltere, IRA'nın Kuzey İrlanda için talep ettiği bedelin 
ödemeye devam edilemeyecek kadar fazla 

olduğuna karar verir vermez, bu bedeli İrlanda Cumhuriyeti'ne 
teslim edecek. 


"..Devrim ruhen bir devrimdir; öncelikli olarak siyasi değil, 
dinidir... Hareketimiz manevi-mistiktir. 

Propagandayı abartanların iddia ettiği gibi yalnızca zihin 

için değil, Irkımızın kalbi, aklı ve ruhu için bir savaş içindeyiz." 


